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VAKANTIE NDERS!

Sinds 1993 organiseert VakantieAnders jaarlijks de zomerweken.
Door de jaren heen zijn de activiteiten uitgebreid met massage
weekenden, wandelingen, kerstevents en Oud & Nieuw vieringen.

VakantieAnders creéert vanuit creativiteit en spiritualiteit op speelse
manier een veilige ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden,

Waar bewustwording, samenzijn, persoonlijke ontwikkeling, groei,
natuur en workshops een belangrijke plaats innemen.

Een plaats waar je vanuit je positieve intentie mag zijn wie je bent en
waar verbindingen en vriendschappen ontstaan.

Om gelijkgestemde mensen te ontmoeten en samen te zijn. Het leven te
vieren en in verbinding zijn met elkaar, wat het leven je brengt en hoe je
erin staat. Met alles wat er is.

Het zijn geheel verzorgde evenementen waarbij het ontmoeten centraal
staat: in de gesprekken met elkaar, in de workshops en tijdens het
samen eten.

Voor de kinderen zijn er ook eigen activiteiten.

VakantieAnders is ook een podium voor workshopgevers op basis van
co-creatie. Wij bieden ruimte voor workshops op het gebied van
lichaamswerk, communicatie, expressie, spiritualiteit: massage - djembé
- innerlijke familie - theatersport - yoga - opstellingen - dans - zang -
creativiteit - verbindende communicatie - NLP - meditatie - schilderen -
enneagrammen - schrijven - mandala tekenen - mindfulness -
mannenvuur - godinnenavonden en meer.

In elk AndersMagazine delen we kennis en persoonlijke
verhalen,tips, ervaringen, oefeningen en gedachten.

Om met elkaar
in verbinding te komen
en te blijven.
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Het team van dit AndersMagazine

Ik houd van de winter. Dik ingepakt genieten van de natuur die
compleet verstild is. En dan thuis met een warme maok thee op de
bank, onder een warme deken, genieten van een dik boek. Hoe je aan
die verstilling van dit seizoen over te geven? Lees hierover in mijn blog.
Nicole Klip klipenklaarcoaching.nl

Soms loopt je leven niet zoals je gepland had. In april dit jaar werd mijn
leven totaal over de kop gegooid. Pech? Nee, daar geloof ik nietin. Ik
laat je zien hoe ik na de eerste schrik de touwtjes weer in handen nam,
mijn eigen keuzes maakte en dankbaar kon zijn voor de wijze lessen
die mij werden geboden.

Margriet Moerenhout delevenspuzzel.nl

Ik heb voor jou een recept van Tiramisu. Een heerlijk nagerecht om van
te smullen. Kan met of zonder alcohol, zie de tips. Geniet ervan!
Nils Arlar

Mijn dochter wil plots vegan eten. Ik wist wat vegetarisch was, maar
vegan... daar had ik nog niet veel kaas van gegeten. En kaas kan dan
dus niet meer @

Sandra Barth

peer033.nl

Een gedicht van Virginia Star dat ik graag deel met de lezers van dit
AndersMagazine. Omdat het zo raak, mooi en waar is.
Luc Anders

Het begin van de winter is een tijd om bezig te zijn met licht en
donker. Zonder donker is er geen licht en zonder licht is het alleen
maar donker en zie je geen hand voor ogen.

Natasia de Ridder

kailosinzichten.nl

Hoe eenvoudig het kan het zijn om de  gep heerlijk persoonlijk vakantie
winterse kou uit je huis en lijfte ,arhaal van gastblogger

verdrijven. - mieke Westera
4 Ellen Vogelezang



Verbinding

In december hadden we onze blogteam lunch. Omdat we verspreid over het hele
land wonen, ontmoeten we elkaar regelmatig online. Het life contact vinden we ook
belangrijk: de echte ontmoetingen die de verbinding versterken. Net als bij alle
events van VakantieAnders.

De lunch dus. We zijn compleet met het vaste blogteam en blij om elkaar echt te zien
en te spreken. Onder het genot van een kopje koffie/ thee praten we over dit nieuwe
magazine. De reflectievragen om terug te kijken op het voorbije jaar zijn mooi om
ook met elkaar door te nemen. We starten met waar je trots op bent in dit jaar. Werk
en privé successen komen voorbij, deels wat we al weten en ook nieuwe nog
onbekende ontwikkelingen. Fijn om te horen van elkaar.

Ik breng mijn nieuwe zomerworkshop in: de 'Keek-op-de week’ waarin ik met gasten
over de week die was, in gesprek ging. Over bijzondere ervaringen die het hen heeft
gegeven om een week bij ons te zijn. Velen van hen hebben dat ook ter plaatse op
een kaart aan mij geschreven. Het is geweldig om te horen en lezen wat een
zomerweek bij mensen aanraakt. Ook in dit magazine deel ik een paar van die
reacties (pagina 8 en 29). Ik lees en herlees de kaarten en elke keer krijg ik er een
goed gevoel van.

De behoefte aan stilte, verbinding en saamhorigheid is in december altijd groter dan
in de andere maanden. De donkere tijd versterkt die verlangens. Dit is ook de rode
draad in dit magazine.

Met het vaste blogteam stappen we vol vertrouwen en nieuwe ideeén het nieuwe
jaar in. Het jaar waarin VakantieAnders haar 30-jarig jubileumn viert. Een periode van
ups en downs. Een tijd waarin we heel veel mensen hebben ontmoet. Mooie
ervaringen en veel inspiratie hebben beleefd. En waar dit unieke AndersMagazine is
ontstaan.

De zomerweek van 1993 was het begin. Luc Anders heeft het toen geinitieerd en dat
doet hij nog steeds, elk jaar weer. Boordevol energie, aandacht en overtuiging.

Hij is de man van VakantieAnders.

En ik sta trots naast hem.

Carla Pleijers
Mazzaze.nl
Anderstijd.nl
VakantieAnders.nl




KORTE DAGEN WAARIN
DE TIJD LIJK'T STIL TE STAAN

Het begin van de winter staat voor de deur. Met Yule wordt er uitgebreid gevierd
dat het licht van de zon weer terugkomt. Dit gebeurt met lichtjes, lampjes en
gezelligheid in huis. Het wordt wereldwijd gevierd. Samenzijn en verbinden is
belangrijk.

Tot Yule is het goed merkbaar dat de dagen steeds langer donker blijven. Yule is
een moment om bezig te zijn met licht en donker. Zonder donker is er geen licht
en zonder licht is het alleen maar donker en zie je geen hand voor ogen. Juist
door dit contrast is er bewustwording dat er balans mag zijn tussen licht en
donker. Nu resulteert dit in een dag van 7 uur en 54 minuten met licht en een
nacht van 16 uur en 6 minuten. Dat is de kortste dag. Die valt dit jaar op 4 januari
2023. Deze dag komt de zon op om 08:48 uur en gaat onder om 16:42 uur. De
viering is met Yule op 21 december om 22:49 uur als de zon van het zonneteken
Boogschutter naar Steenbok gaat.

Boogschutter staat open om te verbinden met anderen

Tot aan Yule heerst het zonneteken (sterrenbeeld) Boogschutter. Deze is dit jaar
op 22 november aan zijn ronde begonnen. Boogschutter energie brengt
enthousiasme en doelgerichtheid. De focus ligt op beweging en voortgang. Het is
tenslotte wel vuurenergie. Toekomstgericht, willen leren en groei. Nieuw en
onbekend wekt interesse en is het bekijken en onderzoeken waard. Open staan
voor anderen en verbipden is typerend bij deze energie.

Naast de naar buiten gerichte
beweging is er van tijd tot tijd ook
de behoefte om te verwerken,
verinnerlijken en een plek te
geven aan alles wat de revue
passeert. Dat is de uitwerking die
iemand voor zichzelf, innerlijk en
persoonlijk meer merkt.

De meer naar buiten gerichte,
vaak wat oppervlakkige energie
werkt uit in feestvieren: een
goede borrel ,et allerlei lekkere
hapjes en drankjes.




Yule, de Steenbok en de heilige dagen

Vanaf Yule heerst het zonneteken Steenbok en dit bepaalt heel vaak een
onbewuste tendens van tijd en energie waar je mee te maken krijgt. Hiervoor
hoef je zeker geen Steenbok te zijn. Het is voor een ieder merkbaar.

Steenbok geeft gestructureerde energie. Waarbij er ook nog al eens de neiging
de kop opsteekt om de touwtjes in handen te houden. Steenbok energie zorgt
ervoor dat je gericht stappen zet waar, veelal, vooraf over nagedacht is. Zomaar
een nieuwe weg inslaan zonder te weten waar het uit kan komen is met veel
Steenbok energie niet een bewuste keuze.

Steenbok heeft altijd iets met de tijd. Deels komt dit door de planeet die hierbij
hoort, de heerser: Saturnus. Deze wordt gezien als vadertje tijd.

In de Steenbok periode vallen de 12 heilige dagen. Een bijzondere periode die in
dit zonneteken valt. Dit zijn de dagen vanaf 25 december tot 6 Januari. In deze
dagen staat de tijd stil. Dagen die geschikt zijn om het leven te herkauwen en te
overdenken. In oude tijden werd er in deze periode niet gewerkt, alleen gefeest.
Delen van eten, verhalen en anekdotes gebeurde, en gebeurt, veelvuldig.

Stilstaan

Het is een mooie periode
om stil te staan. Te
verinnerlijken en tot rust te
komen. Dat is een traditie
die nieuw leven ingeblazen
mag worden.

Moge je nieuwe jaar gevuld
zijn met veel liefde, rust en

ontspanning.

Natasia de Ridder




Een pad creéei- je door erdp testopen

"De schoonheid van het samen zijn,
de ontroering om te zien hoe mensen
zich thuis voelen. Het gevoel dat
iedereen welkom is."
Maarten

8 Quote uit Keek-op-de-week



Als de zon stil staat, werkt ze niet

Ze staan er weer, de kerstbomen voor de feestdagen. Ik vind het eigenlijk een rare
gewoonte waar ik zelf toch ook elk jaar weer aan meedoe. Een mooie dennenboom
in huis en deze versieren met lampjes en ballen. |k doe eraan mee om 'het licht na
de donkere periode te verwelkomen'. Alle versieringen in straten op pleinen en bij
huizen vind ik ook heerlijk, een lust voor het oog.

Ik vind het warm, sfeervol en gezellig. Maar waar komt dit gekke gebruik toch
vandaan?

Verlichting en reiniging

De Germanen ervaarden dat de zon rond 22 december op sommige momenten stil
leek te staan. Voor hen was dat het heiligste feest van het jaar. Want, zo dachten ze,
als de zon stilstaat, werkt zij niet. En het zou goed zijn als de mensen uit eerbied
voor de zon ook het werk zouden laten. Dat deden ze gedurende de tijd dat de zon
stilstond en ze versierden hun huizen met dennengroen aan het plafond. De hoop
naar verlichting en de terugkeer van het licht was groot. Dat werd uitgebeeld en
ondersteund door het branden van fakkels en grote vuren. Die waren meteen ook
een reiniging voor henzelf, huis en haard. Een afweermiddel tegen de boze geesten
van de duisternis en als onderstreping van welkom aan het nieuwe jaar en het licht.

Waarom groene bomen?

Groen symboliseert het leven op aarde. En omdat de takken van dennenbomen,
sparren en maretak groen blijven, worden deze bomen ervoor gebruikt om in huis
te halen. Groen geeft hoop op nieuw leven, vruchtbaarheid en licht.

De bomen en/of takken versieren met lampjes geeft nog steeds het verlangen naar
meer licht aan.

Grappig om te lezen dat het algemene gebruik aansluit bij mijn persoonlijke
redenen! Ik verlang na deze donkere maanden ook altijd weer naar het licht.

Carla Pleijers



Honderden gedachten dwarrelen door mijn hoofd. Dingen die ik nog moet doen.
Afspraken die ik wil maken. Herinneringen aan gesprekken. Onderwerpen die ik in
nog te voeren gesprekken wil bespreken. Het is niet 1 circus. Nee, het zijn twee
complete circussen die tegelijkertijd hun kunsten opvoeren.

Hoe kan ik dat enorme tumult tot bedaren brengen?

De eerste stap is sowieso jezelf die vraag te stellen. Constateer ik glimlachend als
het getetter gelijk enigszins bedaart. Alleen zie ik nog wel de twee stalmeesters in
de circustenten staan. Klaar om op enig teken direct het tempo weer op te
voeren.

Race tegen de tijd

Het is geen wonder dat ik mij zo voel. ledereen om mij heen lijkt bevangen door
hetzelfde haastige virus. Alsof werkelijk alles voor het einde van het jaar af moet
zijn. De tijd lijkt onze vijand. Telkens weer stappen we in onze raceauto’s. Zullen we
dit jaar de race tegen de tijd wel winnen?

Tijdsbeleving

Tijd kan je op verschillende manieren beleven. Lineair,
conform je agenda en met strakke deadlines. En circulair, zo
opgaan in wat je doet, dat je compleet de tijd vergeet. Waarbij
de tijd ook niet meer uitmaakt. Wat komt, dat komt.

Kijk je vanuit het lineaire perspectief, stap je continu in je racewagen en is de tijd je
vijand. Lukt het je echter om je over te geven aan de circulaire tijdsbeleving, ga je
met de stroom mee. Natuurlijk zijn er dan nog momenten dat je echt wel op de tijd
moet letten. Zo is het wel handig om de tijd in de gaten te houden als je eten kookt
bijvoorbeeld. Hoe mindful je dat ook doet, houd de kooktijd in de gaten. Anders
verpietert je eten waar je bij staat.
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Overgave

Voor mij is ‘overgave’ het toverwoord om in het circulaire tijdsgevoel te stappen.
Dat helpt gelijk om die ratelende stemmen -het gezellige circus- af te doen nemen.
Ze worden minder, die gedachten. Stoppen niet geheel. Pruttelen lekker op de
achtergrond door. Kan het een lekker stoofpotje worden ;).

Het is ook precies in die overgave dat ik echt in de rust kan stappen. Waardoor ik
de verstilling kan voelen die ook sterk aanwezig is juist in deze tijd. Geheel tegen
het drukke lineaire tijdsgevoel in, laat de winter ons voelen hoe fijn het is om tot
rust te komen. Om mee te gaan in de beweging van de natuur die de winter
gebruikt om op krachten te komen. Krachten die straks in de lente goed van pas
kunnen komen om, met vernieuwde energie, tot bloei te komen,

Winterslaap

Het is deze periode niet voor niets maar kort dag. Elke lange nacht kan je gebruiken
voor een herstellende winterslaap. Door je over te geven aan de circulaire
tijdsbeleving kan je de rust en verstilling hun werk laten doen. Zodat in de lente
jouw circus weer -nieuwe- mooie kunsten kan laten zien.

Nicole Klip
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Ik geloof

dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen

dan door de ander

te worden gezien,

te worden gehoord,

te worden begrepen

en aangeraakt.

Het grootste geschenk

dat ik kan geven is

de ander te zien,

te horen, te begrijpen, aan te raken
wanneer dat is gebeurd

voel ik

dat er contact is gelegd.

VIRGINIA STAR
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i vakantic was dit jaar Anders

Mijn hele leven ga ik al 'gewoon' op vakantie met bekenden.

Met mijn ouders, met vrienden, met geliefden, met mijn gezin.

En dan opeens is alles anders in mijn leven en ga ik op zoek

naar mogelijkheden om alleen, maar toch ook met anderen op

vakantie te gaan. Alleen die anderen zijn nu onbekenden en dat \ /
is best wel een uitdaging. Ik wil niet graag alleen met singles of \S)/
alleen met ouderen. Waarom zou ik me beperken tot een

bepaalde groep? Ik vind alle mensen de moeite waard en ben

gek op kinderen.

Wikken en wegen

Gelukkig kom ik vakantie Anders tegen (lang leve het internet). Ik weeg alle voors en
tegens tegen elkaar af. Ik ben namelijk bang dat het te 'zweverig' voor mij is en
vooral van 'godinnen avond' krijg ik een beetje de kriebels. Maar het eten wordt
verzorgd, dus ik hoef niet ook nog kookspullen op mijn rug mee te sjouwen. |k ga er
vanuit dat de mensen die hier komen juist andere mensen willen ontmoeten en dat
wil ik ook heel graag. En er komen mensen van alle leeftijden. Dus ik hak de knoop
door en boek een zomerweek.

En dal is fel beste wal i (ﬂ%a/%m/ /fcf /9’,&/6/,&'/?/

Elkaar aankijken

Vanaf het moment dat ik het terrein op loop is het al anders. ledereen kijkt hier
elkaar aan in plaats van op zijn of haar mobieltje. En niet gewoon kijken, nee, met
belangstelling en plezier. Ik kan, als ik over de camping loop, meteen al aan de
begroeting merken wie hier 'gewoon' op vakantie is en wie bij de groep hoort. Ook
door het meteen samen eten en de introductie avond voelt het al heel snel als een
grote familie. Het duurt natuurlijk wel een paar dagen voordat ik echt met iedereen
kennis heb gemaakt, maar het gaat snel. En wat zijn het allemaal waardevolle
gesprekken! Soms licht, soms zwaar, soms vol herkenning, soms vernieuwend,
soms moeilijk, soms verrassend en aan het eind van de avond soms hilarisch, maar
nooit voorspelbaar en altijd oprecht.

Alles mag er zijn

En dan zijn er natuurlijk de workshops. Het aanbod is
groot en gevarieerd, dus voor elk wat wils. En
helemaal niet zweverig, maar mooi en verbindend. Ik
mag zelf kiezen wat ik wel en niet leuk vind, waar ik
wel of geen energie voor heb. Er is geen verplichting,
ook geen scheef gezicht of verwijt achteraf, er is geen
foute keuze, alles mag er zijn.




Dat betekent meteen wat lesjes voor mij.

Omdat ik iets zweverigs heb meegemaakt, is dat niet automatisch ergens
anders ook zo: ik wil een open blik blijven houden en dit soort mooie dingen
meemaken.

'Weerstand tegen de godinnenavond kan een oorzaak hebben’, zegt iemand
vriendelijk tegen mij en zet me daarmee aan het denken: ik leer daardoor wat
hier achter zit.

lk kan niet aan alles meedoen en dat is niet erg: ik leer mijn beperkingen wat
meer accepteren.

Ik kan niet alle problemen die ik zie oplossen: ik leer wat meer accepteren dat ik
niet iedereen gelukkig kunt maken.

Ik mag me af en toe terugtrekken om mijn accu weer op te laden: ik leer wat
meer accepteren dat mijn accu door alle indrukken en prikkels wat sneller leeg
is dan bij een ander. En dat ik dan beter niet kan rusten, maar rustig dingen kan
doen waar ik weer energie van krijg.

Ik moet mijn grenzen beter leren kennen, bewaken en daar vrede mee hebben:
ik besef dat dat mijn eigen verantwoordelijkheid is en dat ik niet kan verwachten
dat een ander mijn grenzen kent.

lk ben een echt mensen-mens. Ik snap nu dat toen het niet goed met me ging,
dit niet kwam door teveel mensen, maar door niet de juiste en/of te weinig
mensen en door heel veel andere dingen.

Muziek/ zang is echt mijn ding, maakt me aan het lachen en aan het huilen. Ik
luister thuis vaak muziek, maar samen muziek maken en zingen is zo fijn.

Ik mocht hier zo mezelf zijn, ik kon hier liefde en aandacht geven, maar kreeg ook
zoveel terug. Een mens is gelukkig nooit te oud om te leren, besefte ik me hier nog
meer,

Zﬁ'};ﬁ'ﬁ Aiewsses fad i mel f;;z{ ) ( Faarien ﬁrr?g{r'@;/ waar i befig r"_//( aan fad’

Tot een volgende Anders!

o 5/);'?(.«'/(?' onde ?errr?ry harmenie A/f-bm_,.f”y?:w'n.f 1€ %K/f;wf?rgy
én taal i dat nou kiev allemaal qettdnden Kebien
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Ontzettend bedankt
allemaal!

Mieke Westera



Wewwife: v biomenmi

De kou heeft inmiddels de warme stralen van de zon verdreven. Weken hebben we
zitten puffen van de warmte. Zelfs eind oktober was het soms nog plus 20 graden.
Ineens was het voorbij en kon de winterkleding weer uit de kast en konden we weer
gaan stoken om het in huis behaaglijk te krijgen. Verwarming aan en met een warm
drankje wegkruipen in een hoekje van de bank.

Dit jaar is het anders

Zo waren de winters tot nu toe... dit jaar is het anders. Door de forse stijging van de
energieprijzen worden we ons bewust hoe gewoon het altijd was om de
verwarming wat hoger te zetten wanneer je dat wilde en stekkers van apparaten
die niet je niet gebruikte in het stopcontact te laten zitten. Afgelopen jaar rezen gas-
en stroomprijzen tot grote hoogte, en al gauw kwamen er berichten dat mensen
hun rekening niet meer konden betalen.

Bewuster omgaan met energie is best eenvoudig

Ineens zijn we ons bewust geworden dat we op ons energieverbruik moeten letten.
Minder energie verbruiken scheelt in je portemonnee en is bovendien beter voor
het milieu. Bezuinigen is oké, maar weer niet ten koste van alles. Positief bezuinigen
noem ik het maar. Inmiddels ben ik erachter dat bewuster omgaan met energie
best eenvoudig is. De lampen gaan niet al te vroeg aan, korter douchen, regelmatig
1- of 2-pans gerechten maken, alle was in het weekend wassen, onnodige stekkers
uit het stopcontact halen, een lekkere warme trui of vest aan en de verwarming pas
aan als het echt nodig is. Ik brand extra kaarsen. Die geven behalve wat warmte
ook gezelligheid. Ons energieverbruik is duidelijk minder geworden en toch zitten
we niet in de kou. Bovendien is het met de flakkerende vlammetjes van de kaarsen
heel sfeervol in huis. Een win-win situatie eigenlijk.




Ik zie hoe ze stralend langs alle
kraampjes gaat

Mooie, dierbare herinneringen
verwarmen mij van binnenuit. Zo ga ik
ieder jaar met mijn moeder op
kerstcruise mee naar een aantal Duitse
kerstmarkten. Dit doen we al zo'n jaar of
10. Vele artikelen zie je op iedere
kerstmarkt, maar dat maakt ons niet uit.
We genieten van de sfeer en de
verzorging op het schip, de sfeer van de
kerstmarkten en zeker ook van elkaar.

Mijn moeder is inmiddels 84 en loopt met een rollator, maar dat deert haar niet.
Zodra het schip is aangemeerd, stapt ze achter haar rollator en stevent ze af op de
kerstkraampjes. Ik hobbel er achteraan en zie hoe ze stralend langs alle kraampjes
gaat. Ze geniet van alles wat ze ziet. We pakken hier en daar een hapje en een
glihwijntje om ons te warmen. Af en toe wordt er wat gekocht en uiteindelijk gaat
ze dodelijk vermoeid terug naar het schip.

Eenmaal weer aan boord verzucht ze dat ze wel moe is, maar dat ze ook weer
uitkijkt naar de volgende kerstmarkt. Ik kijk haar dan lachend aan en voel mijwarm
van trotsheid worden. Mijn kleine, genietende 84 jarige moeder met een versleten
knie en kortademigheid flikt het ieder jaar toch maar weer. Ik moet nog maar zien
of ik het tot op hoge leeftijd nog zou kunnen.

Verwarming van binnenuit

Ons jaarlijkse hartverwarmende tripje pakt niemand ons voorlopig af, maar er zal
een tijd komen dat mijn moeder het lichamelijk niet meer kan. De herinneringen
zullen we dan zeker nog ophalen. Die herinneringen koester ik en zullen mij van
binnenuit blijven verwarmen, daar kan geen cv installatie tegen op.

Ellen Vogelezang
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Wat je nodig hebt

(4 personen)

Tiramisu maar dan van speculaas

» 400 ml koffie (espresso)
* 150 ml koffie likeur (Khalua, Tia maria, bailey)
* 5 gram gelatineblaadje

* 160 gram eidooier(eigeel rauw)
* 130 gram poedersuiker

« 200 gram speculoospasta (uit een potje, in de supermarkt verkrijgbaar)
* 100 gram mascarpone
e 75 ml amaretto

» 10 gram gelatineblaadjes
* 75 mlamaretto

* 250 ml slagroom (zonder suiker)
» speculaasbrokken
* cacaopoeder














































